
Politie in Indië  

   

In de eerste jaren van de 20e eeuw noopte de veiligheidssituatie in de grote steden en op vele 
plaatsen in de binnenlanden van de archipel tot een reorganisatie van het politieapparaat in geheel 
Nederlands-Indië.  
  

Tot ca. 1910 was de politieorganisatie in Indië zeer gebrekkig. Pas in 1911 begon men op de drie 
hoofdplaatsen van Java de stadspolitie te organiseren.  Er kwamen deskundige hoofdcommissarissen, 
bijgestaan door commissarissen van politie en Europese hoofdagenten.  
In de grotere steden werd een wijkenstelsel ingevoerd en kregen de agenten voortaan een 
beroepsopleiding.  Ook de formatie werd stevig uitgebreid.  
Langzamerhand drong het besef door dat de veiligheidssituatie in het binnenland van Java en de 
Buitengewesten ook niet kon blijven berusten op de oude politieorganisatie. Er was vrij veel criminaliteit 
en nationalistische bewegingen waren sterk in opkomst.  
  

Begin twintiger jaren (van de vorige eeuw) werd de veldpolitie opgericht en direct in functie gesteld. Naar 
samenstelling en oefening werd dit corps afgestemd op diensten in het binnenland.  
Als vervoersmiddel gebruikte de veldpolitie paarden, rijwielen en motorfietsen. Zij werden in groepen 
van 20- 60 gelegerd in kazernes op belangrijke punten in de gewesten. Elke groep stond o.l.v. een 
Europese politie opziener. De zorg en paraatheid werd in handen gelegd van een Europese 
commissaris van politie.  
De mobiliteit van de veldpolitie kwam direct ten goede aan het Binnenlands Bestuur ter plaatse.   
  

Bij die organisatie ging mijn opa (Richard Budel, broer van o.a. Chris en Hendrik)  begin 1920 aan de slag 
als Europees Opziener, noem het detachementscommandant.  
Zijn diensttijd is weergegeven op het eerste van de plaatjes hieronder.  
Zijn eerste plaatsingen waren op Sumatra, en het leven voor vrouw en kinderen, (zie de paardjesfoto) was 
verre van makkelijk. Doorgaans geplaatst in een kleine gemeenschap waren vaak de enige Europeanen en 
de manschappen waren allen Indisch. En opa was vaak op patrouille in de bush met zijn manschappen (zie 
foto met  aap).  
  

Na zijn “Europees” verlof in Nederland (na ruim 7 jaar ononderbroken dienst was dat verlof 8 maanden) 
gingen zij terug naar Indië en uiteindelijk werd hij geplaatst op de School voor de Veldpolitie in 
Soukabumi, op Java.  Daar werden de manschappen opgeleid voor hun taken binnen die politieorganisatie. 
Opa was daar instructeur tot medio 1932. (Zie de laatste twee foto’s.)  
  

In dat jaar beëindigde hij zijn dienst bij de Veldpolitie, en keerde terug naar Nederland, ging wonen in 
Arnhem en verhuisde begin veertiger jaren naar Hilversum.   
Op de paardjesfoto is het meisje links de moeder van mijn neef Peter-Richard v.d. Berg en het  
jongetje rechts op het paardje mijn vader,  ook een Richard Budel… Het uniform wat 
opa daar aan heeft, was voor feesten en partijen… Op de overige foto’s draagt hij het 
reguliere uniform.  
Voor de motorliefhebbers, ze reden met de beroemde BSA motorfiets, zoals zichtbaar op de foto met 
aap.(Normaal zou tevreden zijn geweest “Oerend hard” en “Tinus op de BSA”)  
 
 



 

  



 

  

 

  



 

  


